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Beste lezers van onze nieuwsbrief. 

Moge 2026 een jaar worden met veel mooie momenten en een goede gezondheid! 

 

 
 

 
 

Maar we hebben wel een verzoekje. 

Een groot deel van onze leden vernieuwde ondertussen 

zijn of haar abonnement op ons tijdschrift voor erfgoed en 

geschiedenis. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan 

nodigen we u graag uit om dat eveneens in orde te maken. 

Misschien hebt u wel interesse om voor het eerst kennis 

te maken met het tijdschrift, met zijn vele verhalen uit ons 

werkgebied tussen Aalter, Gent en Deinze. Dat kan door 

gewoon twintig euro te storten op het rekeningnummer BE69 0013 9516 8578. Inderdaad, voor de 

prijs hoeft u het niet te laten. De vier boekjes worden opgestuurd.  

 

 



 

We hebben ondertussen al een traditie in het 

plaatsen van objecten in het Land van Nevele, 

waar een boeiend historisch verhaal is aan 

verbonden. 

 

In 2024 plaatsten we in de omgeving van de 

donjon in Nevele een kunstwerk ter herdenking 

van de op die plaats doodgefolterde heks Pyriene 

Danneels (1624). Vorig jaar kwam eveneens in 

Nevele een infobord over de Poolse bevrijders in september 1944, die er in sneltempo een 

strategische brug bouwden over het Schipdonkkanaal. 

 

Op 12 januari jl. werd opnieuw een geschiedenisverhaal verankerd in een van onze dorpen. In 

Bachte bij Deinze, dichtbij het veer de Bathio, staat onderstaand infobord over de Slag aan de 

Rekkelinge van 15 juli 1325. Neem gerust even de tijd als u er passeert om over deze 

merkwaardige gebeurtenis te lezen, die daar iets meer dan 700 jaar geleden plaatsvond. Arbeiders 

en boeren waren in opstand gekomen en versloegen er een Gentse troepenmacht. In ons laatste 

tijdschriftnummer staat extra info over die gebeurtenis. 

 

Vorig jaar verscheen ‘Vlaamse vergezichten’ van Erwin Mortier, 

een persoonlijke literatuurgeschiedenis en liefdes-verklaring aan 

het landschap van zijn jonge jaren in Hansbeke en het Land van 

Nevele. 

 

Naar aanleiding hiervan organiseren Vlakaf, Afrit 12, Stad 

Deinze en Erfgoedvereniging Het Land van Nevele een avond 

met hem op zaterdag 7 maart 2026 (deuren: 19 u; start: 20 u; 

toegang kosteloos) in het cultuurhuis van Hansbeke. 

 

De interviews worden muzikaal omlijst door Fantoom, de groep 

rond de familie Bingé uit Hansbeke. Een unieke gelegenheid om 

kennis te maken met één van Vlaanderens grootste schrijvers en 

Hansbeeks muzikaal talent. 
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